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NIEUWS

Steun daarom het schoenen– en jassen­
project.. Zie bijgevoegde folder.

Areg heeft zijn schoenen uitgedaan en het is goed te zien dat hij 

nieuwe schoenen nodig heeft. 

Zonder nieuwe schoenen en een warme winterjas kan hij in de 

winter niet naar school…  

GEEN JAS, 
GEEN SCHOENEN, 

GEEN KEUS.



Wat is eigenlijk een schat? Het lot uit de 
loterij? Mijn garage vriend heeft me al 
eens verteld: “Piet, als ik die kanjer win, 
dan bel ik je op en dan gaan we hem samen 
verdelen onder goede doelen”. Gelijk 
heeft hij! “Je kunt toch niet meer eten 
dan genoeg”, heb ik in Maasdijk geleerd. 
De Spreukendichter schrijft – ik zeg het 
in eigen woorden – maak me niet rijk, 
maak me niet arm (van het eerste ga je 
naast je schoenen lopen, van het laatste 
ga je lelijke dingen zeggen). Maar laat me 
genoeg hebben om te kunnen delen. Zodat 
kerk en tal van stichtingen niet tekort 
zullen hebben, maar ik hen kan steunen en 
bouwen! 

Tijdens een project in Oost-Europa, met 
deelnemers van alle leeftijden, dachten we 
hier op zondagmorgen in de kampdienst 
over na. We lazen uit de Bijbel: 

Het is met het koninkrijk van de hemel 
als met een koopman die op zoek was 
naar parels. Toen hij een uitzonderlijk 
waardevolle parel vond, verkocht hij alles 
wat hij had en kocht die parel. (Matteüs 13: 
45, 46) 

Een onbetaalbare schat vinden in God! 
Het geschenk van genade ontvangen, 
terwijl deze niet te koop is. O, wat geeft 

God graag en met liefde! Dit onbetaalbare 
geschenk krijg je voor niets, hoewel het 
Hem alles gekost heeft – Zijn intens 
geliefde Zoon. De waarde van deze schat 
heeft een duizelingwekkende waarde in 
de hoogste hemelen voor eeuwig. Vandaag 

wordt het al uitbetaald waar je jouw hart 
openstelt om te ontvangen. Vervolgens 
kun je er ruimschoots van uitdelen. 

In ieder mensenhart heeft God al voor 
de geboorte een startkapitaal van Zijn 
liefde gelegd. Talenten en capaciteiten 
en mogelijkheden om elk op unieke wijze 
te bouwen aan deze wereld, zijn 
je meegegeven. Het is een 
levenslange ontdekkingstocht 
om dit te ontdekken en in te 
zetten in de opbouw van Gods 
Koninkrijk. Waar wij bouwen 
aan Zijn rijk worden muren 
van geloof en hoop en liefde 
realiteit. 

Op een dag van genoemd 
project stonden we met 

kinderen naast een dagopvang voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar. Er stond een 
bouwval en ik vroeg of de kinderen 
daar wilden wonen. Nee, dat leek 
niet zo fijn, maar toch woonden daar 
mensen. 

We hebben geleerd dat je het verschil kunt 
maken met jouw biddende en delende 
handen. Ieder mens is van waarde door te 
investeren in warme medemenselijkheid. 
Bidden of het van God afhangt en geven 
alsof het van jou afhangt. 
Geven als naaste in wat geld niet betalen 
kan. Maar laat de penningmeester of 

boekhouder van de kerk of 
diaconie of welke stichting 
dan ook toch alsjeblieft 
zich geen zorgen hoeven te 
maken. Deel van harte en 
wees rijk! 

Het jaarverslag 2024 kunt u 
vinden op de website www.
mensenkinderen.nl

“���Zou je hier  
willen wonen?”

De bestuursvoorzitter van Mensenkinderen - ds. Piet Rozeboom - schreef voor 
het jaarverslag 2024 een voorwoord met als titel ‘Rijk’. Daarin een aantal mooie 
gedachten die tot nadenken stemmen. 

RIJK 
Ooit droomde ik dat er in ons huis in Wolvega, achter een schot onder het schuine dak, een 
schat lag. De vorige bewoners hadden een som geld verstopt en het vergeten. Ik ging er zelfs 
naar kijken, zo levensecht had ik gedroomd! Natuurlijk was die schat er niet. Kennelijk moest 
ik op zoek naar een heel andere schat, wellicht verborgen in een uithoek van mijn hart. 

“�Bidden of het van God afhangt  
en geven alsof het van jou afhangt.”



ACTIE VOEDSELPAKKETTEN
In de winter 2024-2025 zijn aan arme behoeftige 
gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië gedurende de 
maanden december, januari, februari en maart 20.263 
voedselpakketten (of winkelkaarten) verstrekt aan ruim 
7.000 gezinnen.

ACTIE BRANDHOUT
Tijdens de winter van 2024-2025 heeft Mensenkinderen 
samen met de plaatselijke kerken en vele vrijwilligers 2.330 
arme (vluchtelingen)-gezinnen van brandhout of briketten 
voorzien.

ACTIE GAARKEUKEN
In Armenië, Albanië en Moldavië ontvingen in 2024 
796 ouderen, arme gezinnen en gehandicapte mensen 
een voedzame warme maaltijd vanuit de gaarkeuken. Het 
eten werd gekookt en geserveerd door vrijwilligers van de 
plaatselijke kerken. Mensen die niet goed ter been zijn, 
ernstig ziek zijn of te oud zijn kregen de maaltijden dagelijks 
thuisbezorgd.

IMKERCURSUS 
VOOR 17 GEZINNEN
In het Armeense dorpje Ardvi wonen 
179 mensen van wie 70 in zeer 
armoedige omstandigheden. De 17 
armste gezinnen in dit dorp kregen 
elk 3 bijenvolken, 3 bijenkasten, 
berokers, imkerpakken en andere 
imkerbenodigdheden. Een ervaren 
imker kwam elke week langs om de 
mensen (volwassenen, maar ook 
kinderen) alle geheimen van het 
imkervak te leren. Het was voor de 

deelnemers een blijde gebeurtenis toen ze hun eerste honing 
konden ‘oogsten’. U had de blijdschap op hun gezichten 
moeten zien. Sommige gezinnen hadden hun bijenvolken 
al weten uit te breiden. De honing die de bijenvolken 
leveren kan goed verkocht worden en de opbrengst vormt 
een belangrijke bijdrage voor het gezinsinkomen. Al deze 
gezinnen zijn blij met de bijen.

Uit het 
jaarverslag 2024
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Van 4 tot 8 augustus was ik (Egbert van Beesten) in Moldavië om verschillende 
projecten te bezoeken. Tijdens de vele ontmoetingen met mensen die hulp 
ontvangen, werd mij weer extra duidelijk dat de hulp die Mensenkinderen biedt voor 
menigeen van levensbelang is.   
 
Zo ook voor Elena (81). Het is een mager oud mensje. Ze loopt slecht t.g.v. een 
herseninfarct ruim vijf jaar geleden. Haar man heeft haar lang geleden in de steek 
gelaten. Daar was Elena niet rouwig om; hij was alcoholist en mishandelde haar en 
de kinderen vaak. Elena heeft haar twee dochters helemaal alleen opgevoed. De ene 
dochter woont nu in Canada en de ander woont in Chisinau. Maar ze kijken niet naar 
hun moeder om. Elena staat er helemaal alleen voor. 
Elena is een slimme dame; ze was vroeger onderwijzeres. Ze heeft een paar kippen en 
een klein tuintje. Maar door haar ouderdom en slechte benen lukt het haar 
niet meer om zelf aardappels en groente te verbouwen. Gelukkig 
kijken de mensen van de kerk wel naar haar om. Ze ontvangt al 
5 jaar voedsel uit de gaarkeuken. Vanwege haar slechte benen 
kan ze niet naar de kerk. Dat vindt ze erg jammer. ‘Maar’, zo 
zegt vrijwilliger Vlad, ‘daarom komt de kerk naar jou toe’. De 
kerk biedt praktische hulp en ondersteunt haar ook in haar 
geloof. Zonder die hulp zou Elena het niet redden. 

COLOFON
Mensenkinderennieuws 
is een gratis uitgave van 
Mensenkinderen en verschijnt 
vier keer per jaar. 

REACTIE OP PRINCIPEAKKOORD 
VOOR VREDE
Armenië en Azerbeidzjan hebben vrijdag 8 augustus jl. een door de 
Amerikanen bemiddeld principeakkoord voor vrede getekend in het 
Witte Huis. We vroegen onze partner Baru wat hij hiervan vond. 
Dit was zijn reactie:  
 
“Pashinyan gaf onze laatste kaart weg zonder iets te krijgen. Het 
is geen vredesverdrag, alleen de intentie om het te ondertekenen 
zonder verdere amendementen, nadat Armenië de grondwet heeft 

gewijzigd. De Minsk-groep werd ontbonden; de Karabach-Armeniërs, 
die in 2023 moesten vluchten voor hun leven, zullen niet terugkeren; 
we accepteren dat Karabach Azerbeidzjan is; we nemen alle 
internationale klachten terug; we keuren de etnische zuivering goed; 
geen woord over de oorlogsmisdaden of over de gijzelaars in Bakoe; 
en we geven onze zuidelijke grenzen op...

We krijgen een persoonlijke garantie van Trump – NIET van de VS - 
dat Azerbeidzjan niet zal aanvallen. Dus als hij geen president meer 
is of sterft, wat dan? Alle beperkingen op de wapenverkoop aan 
Azerbeidzjan zijn opgeheven; ze hebben het geld en zullen wapens 
van de VS kopen.

Het is een zeer trieste dag voor ons. Pashinyan zal de geschiedenis 
ingaan als de persoon die het einde van de Armeense staat 
bezegelde. 
We zullen over 20-25 jaar niet meer bestaan. Mocht dat wel zo 
zijn, dan slechts als een kolonie en een marionet met buitenlandse 
mogendheden die aan de touwtjes trekken….”

De toekomst zal het leren of Baru’s vrees terecht is… Laten we 
bidden om een eerlijke en blijvende vrede.

 DE KERK KOMT 

     NAAR JOU TOE!


