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NIEUWS
Mensenkinderen bestaat 20 jaar. 

Lees verder op pagina 3!

Steun de actie  
‘Help Moldaven Helpen’ zie hiervoor de begeleidende folder

De oorlog in Oekraïne is niet meer dagelijks 
voorpaginanieuws. Echter de verschrikkingen, 
het vernietigen van huizen en mensenlevens, het 
verdriet en de pijn is voor tienduizenden mensen een 
dagelijkse realiteit. 

In Moldavië hebben veel vluchtelingen - vooral moeders 
met kinderen en ouderen - een veilig heenkomen 
gevonden. Meer dan 75% van alle vluchtelingen 
worden daar in kerken opgevangen. De gastvrije 
Moldaven doen hun uiterste best om het leven voor 
deze getraumatiseerde mensen zo aangenaam mogelijk 
te maken. Nu de oorlog voortduurt en het einde nog 
niet in zicht is, is blijvende hulp en steun hard nodig. 
Mensenkinderen steunt de kerken zoveel als mogelijk is. 
Het zou geweldig zijn als u ons hierbij wilt helpen!

Blijvende hulp
   is hard nodig



Ik verliet mijn land als kind. Ontworteld en herplant in het mooie Nederland. Nu op pad in Armenië met 
stichting Mensenkinderen en Groot Nieuws Radio om te zien hoe vruchtbaar het is als dorpsbewoners 
voorzien worden van pootaardappelen, zaad en materieel om eigen land te bewerken, voedsel te 
produceren en hoop te krijgen op een betere toekomst. 

En op traditionele wijze ontvangen worden met brood en zout is heel eervol. Zo thuis komen in mijn 
Armenië is een mijlpaal voor mij. Jarenlang rondzwerven in diverse AZC’s, slapen in grote slaapzalen op een 
stapelbed, de Nederlandse taal leren, vriendschappen sluiten, geloof vinden in de Bijbel en thuiskomen 
in een kerk is niet zomaar iets geweest. Het harde werken is gezegend, de tranen hebben de grond 
bevochtigd, wonderen zijn herhaaldelijk mijn deel geweest, gebeden verhoord, diploma’s en titels behaald 
maar vooral de gunst van de hemel ervaren.

Voorbijgangers zullen wel even moeten 
wennen aan een Jezus die als slapende 
dakloze is uitgebeeld. Maar dat is 
misschien juist wel goed; het zet aan tot 
nadenken. En dat is ook de bedoeling van 
de kunstenaar. 
 
Het beeld herinnert aan de schrijnende 
situaties waarin mensen zich kunnen 
bevinden en is te vinden in meer dan 
honderd steden verspreid over de hele 
wereld. Homeless Jesus benadrukt het 
belang van vriendschap met mensen 
die aan de kant staan of zelfs in de goot 

liggen, en moedigt mensen aan om 
niemand in de steek te laten. Daarom is er 
op het bankje ook nog ruimte om te gaan 
zitten; om nabij de arme te zijn.
 
Toen ik foto’s van dit beeld zag moest ik 
denken aan die tekst die Mensenkinderen 
al 20 jaar lang gebruikt als uitgangspunt 
voor haar werk: “Voorwaar, Ik zeg u, 
in zoverre gij dit aan één van deze mijn 
minste broeders hebt gedaan, hebt 
gij het Mij gedaan” (Mattheüs 25:40). 
Jezus identificeert zich met de arme en 
behoeftige. 

Paus Franciscus zei ooit dat als je 
iemand omhelst, het verschil tussen 
helper en geholpene verdwijnt. Dat is 
ook wat wij bij Mensenkinderen ervaren 
wanneer we arme mensen ontmoeten 
en helpen. We ontdekken dat er geen 
verschil is; beiden zijn we beelddragers 
van God. En door het geloof in Jezus, 
die Zijn leven gaf voor ons mensen, zijn 
zowel helper als geholpene kinderen van 
God en dus broertjes en zusje van elkaar. 
Een bijzondere gedachte…

Ds. Egbert van Beesten

Dakloze Jezus...
Wellicht heeft u dat ook wel eens, dat een beeld je heel erg kan raken. Dat overkwam mij toen ik foto’s zag van het 
beeld Homeless Jesus (Dakloze Jezus). 
Sinds 13 november 2022 - de Werelddag voor de armen - staat dit beeld voor de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. 
Het is gemaakt door de Canadese kunstenaar Timothy P. Schmalz. Het kunstwerk stelt een dakloze man voor die op 
een bankje ligt te slapen. Pas als je dichterbij komt zie je aan de kruiswonden in zijn voeten dat het Jezus is.  

Dr. Gor Khatchikyan met Mensenkinderen in Armenië
In de week van 13 maart was dr. Gor Khatchikyan (ambassadeur van Mensenkinderen) 
samen met enkele medewerkers van Mensenkinderen en een verslaggeefster van 
Groot Nieuws Radio in Armenië om projecten te bezoeken. Het was voor Gor een reis 
die veel indruk maakte. Op zijn Facebookpagina schreef hij: 



Groei
Terugblikkend kunnen we die twintig 
jaar kenmerken met één woord: groei. 
Het aantal donateurs is gegroeid, de 
inkomsten zijn gegroeid en het aantal 
mensen dat we konden helpen is elk jaar 
enorm gegroeid. Dit alles vervuld ons 
met grote dankbaarheid; want in dit alles 
ervaren we heel sterk de steun en zegen 
van God. 

Het begon allemaal in september 2003 
met een initiatief van zes mensen met 
hart voor het evangelie en voor mensen in 
nood: Sipke van der Land, Hans van den 
Hoek, ds. Jenno Sijtsma, Jan van Rijn, Arjan 
Klein en ds. Egbert van Beesten. Deze zes 

hadden een duidelijke visie: gedreven door 
hun geloof wilden ze hulp verlenen tegen 
zo laag mogelijke kosten. De naam van de 
nieuwe hulporganisatie werd ontleend aan 
een boekje van Sipke van der Land getiteld 
‘Mensenkinderen!’. 

Jubileumfeest
Samen met sponsors, donateurs, 
vrijwilligers en andere betrokkenen viert 
Mensenkinderen op zaterdag 2 september 
2023 feest. Er is een zeer afwisselend 
programma gemaakt met o.a. korte 
toespraken van Hans van den Hoek (een 
van de mannen van het eerste uur) en 
Dr. Gor Khatchikyan (ambassadeur van 
Mensenkinderen). Daarnaast is er een 

quiz, muziek, samenzang, bijdragen van 
partners uit de veldlanden, spelletjes voor 
kinderen en nog veel meer. 

1.	Bijbelse uitdrukking 

In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: 
ben adam) ruim 100 keer voor. Hiermee wordt de 
enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het 
wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen 
oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensen-
kinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de 
individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar 
individuen die behoefte hebben aan voedsel, onder-
dak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Kortom: 
Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende 
liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

20 jaar!
Al 20 jaar helpt Mensenkinderen mensen die lijden onder de gevolgen van 
schrijnende armoede in Albanië, Armenië en Moldavië. 

VIER DIT JUBILEUM  
MET ONS MEE!
Datum	 : 	 2 september 2023
Plaats	 :	 Kerk en plein van de 
		  Gereformeerde kerk te Garderen
Adres	 :	  Speulderbosweg 2, Garderen
Tijd	 :	 14.00 uur: inloop (koffie en thee)
	  	 15.00 uur: bijeenkomst in de kerk	
		  16.00 –17.00 uur: Meet and Greet  
		  met een hapje en drankje

Logo van Mensenkinderen in 2003

De naam Mensenkinderen heeft een tweeledige betekenis:
2.	Uitroep van ontzetting 

Wanneer mensen ‘mensenkinderen’ roepen, dan is dat een uiting 
van ontzetting. Het gebeurt nog regelmatig, wanneer wij onze 
veldlanden bezoeken en een huisje of container binnenstappen waar 
mensen in bittere armoede leven, dat we dan roepen of denken: 
‘Mensenkinderen, hoe is het mogelijk dat mensen hier kunnen 
wonen en overleven?’ Het is vaak niet te begrijpen dat in onze tijd 
mensen in zulke vreselijke omstandigheden moeten wonen.

JONGEREN UIT GARDEREN 
PLANTEN OLIFANTSGRAS  
IN ALBANIË

“Ik ben dankbaarder 

geworden voor wat
 ik heb...”

Jongeren uit de Gereformeerde Kerk van Garderen hebben tijdens de 
voorjaarsvakantie de inwoners van het dorpje Selba (Albanië) geholpen 
met het planten van 3 ha olifantsgras. Over twee jaar kan het olifantsgras 
voor het eerst geoogst worden en kunnen er briketten van geperst worden. 
Olifantsgras wordt jaarlijks ca. 4 meter hoog en kan minimaal 25 jaar lang 
geoogst worden. Voor de arme bewoners van Selba worden briketten van 
olifantsgras een goed(koop) en duurzaam alternatief voor brandhout dat elk 
jaar steeds duurder wordt. 

De werkvakantie heeft op de jongeren een blijvende indruk nagelaten. Eén 
van hen zei: “ik heb heel veel bijzondere en heftige dingen meegemaakt tijdens 
deze maatschappelijke stage die mij laten beseffen hoe goed wij Nederlanders 
het hebben en hoe slecht het had kunnen zijn. Ik ben dankbaarder geworden 
voor wat ik heb en ik geniet meer van de kleine dingen.”



COLOFON
Mensenkinderennieuws is een gratis 
uitgave van Mensenkinderen en 
verschijnt twee keer per jaar.  

 
 
Galvaniweg 8c, 8071 SC Nunspeet
Telefoon 0341 - 455 559
info@mensenkinderen.nl
www.mensenkinderen.nl
NL87 INGB 0000 0055 35
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Een donateur met 
hart voor kinderen 
Donateur Kees Markus heeft vanuit zijn 
geloof hart voor kinderen die in moeilijke 
omstandigheden leven. Daarom sponsort hij via het 
kindsponsoringprogramma van Mensenkinderen 
meerdere kinderen uit arme gezinnen in Armenië. 

 
Kees heeft ook goed nagedacht over de toekomst. Net als voor iedereen komt er ook 
voor hem een moment dat zijn aardse leven stopt. Hoe gaat het dan verder met zijn 
sponsorkinderen? Om ervoor te zorgen dat de steun aan ‘zijn’ kinderen ook na zijn 
dood doorgaat heeft hij Mensenkinderen opgenomen in zijn testament. 
 
Onlangs hebben we Kees verrast met een speciale boodschap van zijn 
sponsorkinderen. We hebben Kees geïnterviewd en hem gevraagd  
waarom hij zich zo inzet voor kinderen in Armenië. U kunt het  
interview zien door met uw mobiele telefoon de QR-code te scannen. 
 
Vraag de gratis informatiemap aan
Wellicht denkt u er ook over na om Mensenkinderen op te nemen in uw testament. 
We hebben daarvoor een gratis map met heldere informatie samengesteld. De map 
bevat ook een zgn. Persoonlijk Memorandum. Wanneer u dit heeft ingevuld, is het 
een handig naslagwerk voor uw nabestaanden wanneer u bent overleden. U kunt 
daarin o.a. al uw wensen m.b.t. uw uitvaart noteren. 
 
Vul onderstaande bon in en stuur die naar: Mensenkinderen, t.a.v. Ds. Egbert van
Beesten, Antwoordnummer 509, 8070 VB Nunspeet. (postzegel is niet nodig).  
U kunt de map ook aanvragen door te mailen naar: info@mensenkinderen.nl

In de Grote Kerk in Steenwijk vindt op zaterdag 3 juni om 15.00 uur een 
bijzonder concert plaats. Organist Ronald Knol viert met dit feestelijke concert 
zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist. In deze 40 jaren zat hij in allerlei kerken 
in Nederland achter het orgel als vaste organist, maar ook als veelgevraagde 
gastorganist bij rouw- en trouwdiensten. Zijn muziek raakt het hart bij vrolijke, 
maar ook bij verdrietige gebeurtenissen. 
Voor dit concert heeft Ronald het Chr. Mannenkoor uit Beilen en het Chr 
Mannenkoor uit Stadskanaal o.l.v. Harold Kooij uitgenodigd. Ook sopraan 
Clara de Vries nam de uitnodiging graag aan, evenals Adriaan Stoet, die de 
viool en Jan Lenselink die de vleugel bespeelt. Naast het orgelspel van Ronald 
zijn met deze bijzondere gasten alle ingrediënten aanwezig voor een groot 
muzikaal en afwissend concert. Iedereen is van harte welkom!!

Ja, ik wil graag de map ontvangen met daarin uitgebreide informatie over nalaten aan 
Mensenkinderen en het Persoonlijk Memorandum.

Voorletters en naam: 

	 Straat en huisnummer: 

Postcode:   Woonplaats: 

Telefoonnummer  E-mailadres

✃

 
Het concert is gratis te bezoeken, 
maar Ronald hoopt zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te spelen voor 
de collecte, die bestemd is voor 
Stichting Mensenkinderen. Ds. 
Egbert van Beesten zal een korte 
presentatie geven over de ‘Actie 
Gaarkeuken’ in Moldavië . Ronald 
hoopt met zijn jubileumconcert iets 
(liefst: veel) te kunnen betekenen 
voor deze mensen die in bittere 
armoede leven.

Sponsor 
ook een 
kind
Veel kinderen in Armenië groeien op 
in armoede en hebben geen kansen 
voor de toekomst. Mensenkinderen 
biedt daarom de mogelijkheid om 
maandelijks een kind uit een arm 
gezin te ondersteunen met voeding, 
kleding en medische zorg. Met jouw 
steun open je de toekomst voor het 
kind. Zie www.mensenkinderen.nl 
voor meer informatie.

BENEFIETCONCERT DOOR RONALD KNOL


